
Onverwachts van ons heengegaan, nemen we met pijn in ons hart afscheid van

DE HEER

Gerard Demeire
weduwnaar van mevrouw Liliane Duprez (1944 - 2012)

geboren in Zwevegem op 27 december 1939 
en overleden in Kortrijk op 4 september 2019. 

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  
zal plaatshebben in aula Memoria, Bekaertstraat 2G (gps nr 3)  
in Zwevegem, op dinsdag 10 september 2019 om 10.30 uur,  

gevolgd door de crematie.

Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst.

Een laatste groet aan Gerard kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a in Zwevegem, 

iedere weekdag van 15.30 uur tot 18.30 uur
en op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Gerard Demeire
p/a Begrafenissen Messiaen

Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.begrafenissenmessiaen.be

Dit melden u:

Rino Demeire en Leen Anne
Celestien Demeire

Nico Demeire

Gino en Linsy Demeire - Libbrecht
Colin, Kimi, Kayne Demeire

   zijn kinderen en kleinkinderen 

† Michel en Raymonda Decraene - Demeire en familie
† Noël en Marie-Thérèse Feys - Demeire en familie
Frans Demeire
Kamiel en Roza Vandendriessche - Demeire en familie
Gilbert en Diane Vandenbosschelle - Demeire en familie
Bernard en Linda Demeire - Van Haverbeke en zoon
Vincent en Greta Vanovertveldt - Demeire en familie
Dion en Josiane Van Robays - Demeire en familie
† Albert en Marcella Vandevelde - Duprez en familie
† Cyriel en Jacqueline Duprez - Herpoel en familie
† Gaston en † Gabriella Van Herzeele - Duprez en familie
Michel en Rolande Dufour - Duprez en familie
† Michel en † Noëlla Vroenhove - Duprez en familie

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Celestien Demeire
Anita Vroenhove
Yves Vroenhove 
Frank Decraene   zijn petekinderen

De families Demeire - Vandebuerie en Duprez - Libbrecht
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Zijn ogen kijken ons niet meer aan,
zijn arm zwaait ons niet meer uit,
hij is nu van ons heengegaan,
ook al zien wij hem niet meer,
zijn stem horen wij, steeds weer.
Voor hem nooit meer zorg en pijn,
hij blijft in onze gedachten
hij zal voor altijd bij ons zijn.


